
Voor de Televisie

Ik kwam thuis, het was
een uur of vijf en werkelijk
weer veel te druk op de baan
de zitbank stond klaar
voor de televisie

Ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe Ben Crabbé
In zijn studio nog aan het blokken
was, de nacht kwam uit het venster
een blauwer wordend licht hing
uit de televisie

toen begon het langzaam weer allemaal
op mij te wegen, de dingen
van de dag verschenen voor de geur
van bier, er lag weer speelgoed
in de gang en boven in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
aan de televisie

en eindelijk kwam de stilte
van slapende kinderen
hoorde ik hoe stil en leeg
ik aan het worden was

weeral kwam er iemand naast mij
zitten om precies te zijn zij
was het die naast mij kwam
voor de televisie, werkelijk
moe en verzwakt
voor onze leeftijd


